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De gasten

Bert Boefjes Caroline Chris Evelien

Hedwig Hendrik Rudy Wim

Met Maggie en Michelle als reisbegeleiding



Zondag 4 augustus: 

Aan boord van de Salvinia

Bij de Salvinia worden onze koffers al in de hut gezet

Het cruise schip Salvinia is 90m lang en 10m breed. We mogen op de boot ook bij de 
kapitein in het stuurhut zitten. Dat is niet alleen gezellig, maar ook heerlijk genieten
en lekker stil. Aan boord is ook een jacuzzi, sauna, verschillende spelletjes en een
zonnedek waar de ochtendgym wordt gehouden

Na elkaar te leren kennen onder het genot van een drankje hebben we de koffers
uitgepakt en zijn we gaan slapen



Maandag 5 augustus: 

Düsseldorf

We krijgen een vaste tafel boven en ook eentje in het restaurant. Dat is makkelijk en
gezellig. 

Wie wil, speelt Rummikub en ondertussen varen we langs Keulen. Daarna gaan Bert, 
Hedwig, Hendrik en Wim lekker naar de wellness om ontspannen aan de vakantie te
beginnen. Sommigen schreven een kaartje naar huis en vertelden wat er zo leuk is 
aan de vakantie. 

In de avond deden we mee aan een muziekquiz en hoorden we 20 verschillende
liedjes. Dat was erg leuk. Daarna zijn we Düsseldorf nog even gaan bezoeken met een
avondwandeling voor degenen die willen.



Dinsdag 6 augustus: 

Bonn

Vandaag wordt het erg warm, wel 29 graden en heel veel zon. Gelukkig hebben we 
een cadeau van Tendens gekregen wat daarvoor helpt. Een petje!

We hebben de groep gesplitst, een aantal gingen met de bus een stadstour maken en
de rest ging wandelen in Bonn. We gingen winkelen en hebben het standbeeld van 
Beethoven gezien. We deden een terrasje en hebben een halve liter gevonden!

In de avond hebben we bingo gespeeld en gewonnen! Chris won een verrekijker. En 
dat vonden we allemaal heel erg grappig, maar vooral Chris



Woensdag 7 augustus: 

Rudesheim

Vandaag begonnen we rustig aan met de quiz van de dag en daarna nog wat in een
quizboekje gequizzed. We hebben hele mooie kastelen gezien en daarna zijn we met 
het treintje naar het muziekmuseum gegaan. Dat was heel erg mooi.

We hebben op een terrasje gezeten om een halve liter te bestellen of iets anders en
hebben de dag afgesloten met het captains’ dinner (eten samen met de kapitein) en
in de avond hebben we gedanst met een live artiest! 



Hedwig draaide aan het draaiorgel

Chris keek met belangstelling

Samen een terrasje in Rüdesheim

Boef heeft een vriendje gevonden



Samen dansen
Kapiteinsdiner

Hedwig gooit de heupjes los



Donderdag 8 augustus: 

Koblenz

Vandaag maakten we een uitstap vanuit Boppard naar Cochem. Daar hebben we 
rondgewandeld, een terrasje gedaan, gewinkeld en daarna met de bus een mooie
rondrit gemaakt naar Koblenz waar de boot naartoe was gevaren. 

We hebben nog een wandeling in Koblenz gemaakt voor degenen die wilden. 



Lekker trommelen in Koblenz

Het uitzicht vanaf onze boot

Wandelen in Koblenz



Vrijdag 9 augustus: 

Linz

Onze laatste volledige dag is aangebroken. Vanochtend, na een
lekker ontbijtje, gaan we met een aantal mensen een
stadswandeling maken in Linz. 

Daarna gaan we snel weer aan boord, want de Salvinia vertrekt
naar haar volgende bestemming, Duisburg. 

Wim en Hedwig wilden nog even chillen in het bubbelbad. daarna
werden we getrakteerd op een high tea en Chris verraste Tycho met zijn radiostem

We sloten de dag af met een live artiest, waar Bert de polonaise heeft gedanst en
Hedwig speciaal nog een toegift kreeg met “Bloed, zweet en tranen” en zong mee!



Bert die de Polonaise danst

Hedwig zingt uit volle borst mee



Zaterdag 10 augustus: 

Arnhem

De meeste koffers zijn gisteren al ingepakt, dus vandaag hoeven we alleen nog
te genieten van de rust, het uitzicht, lekkere koffie en onze fijne groep samen. 

De boot wordt nog even vol getankt en we varen langs een duwboot met 3 karrn! 

We varen langs Kalkar, waar er een pretpark in een kerncentrale is gebouwd. 
We zijn met z’n allen heel moe en Bert zit op zijn gewoonlijke plek in het stuurhut
lekker even te rusten. 

We nemen afscheid van elkaar en krijgen allemaal een persoonlijke herinnering mee. 



En nu gaat boefje lekker dromen

Over waar de volgende vakantie heen gaat
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